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Welkom 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Lied 275: 1,2, 3 en 4 (1e couplet: koortje) 

 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 

 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,  

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo menselijk in ons midden 

dat gij dit lied wel zult verstaan. 

 

Begroeting 

 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

Introductie 

 

Zingen: ‘Heer, de stilte doet ons pijn’ (wijs: Gij die alle sterren 

houdt…, Lied 9191 Liedboek) 1e couplet: koortje 

 

Heer, de stilte doet ons pijn, 

toont ons in gedachten 

allen die gevallen zijn, 

al hun jammerklachten, 



 

met geweld, 

neergeveld, 

Heer, zo zijn wij, mensen: 

waanzin kent geen grenzen. 

 

Zie de stilte van dit uur 

als een krans gebeden - 

vlam van boven, eeuwig vuur, 

fakkel van de vrede, 

dood de haat, 

ban het kwaad, 

wek in ons, uw mensen, 

liefde - zonder grenzen! 

 

Gebed om een zegen voor deze dienst 

 

Lied 321: 1, 2 en 7 (1e couplet: koortje) 

 

Niet als een storm, als een vloed, 
niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, 
niet als een schot in het hart. 
 
Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond- 
zo is het koninkrijk Gods. 
 
Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 
 

Lucas 15: 8 t/m 9 

 

    “En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze 

toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze 

het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze 



 

haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik 

heb de drachme gevonden die ik kwijt was.”  

 

Lied 896: koortje 1, 3 en 5, allen 2,4,6 en 7 

 

Wie heeft zijn geld verloren, 

het goed waarvan hij leeft 

en zoekt niet uitentreuren 

tot hij gevonden heeft. 

 

Wie heeft een kind verloren 

en zoekt niet overal 

met handen, ogen, oren 

en tranen zonder tal. 

 

Wie heeft zijn God verloren 

en zoekt niet her en der 

op aarde, in de hemel, 

geen verte gaat te ver. 

 

Als zo de mensen leven 

en zoeken is hun lot 

en vinden is hun zegen: 

hoeveel te meer dan God 

 

Hij ziet ons al van verre  

omdat Hij ons bemint 

en liever dan de sterren 

is Hem een mensenkind. 

 

En voordat wij Hem zoeken, 

zijn wij gezocht door Hem 

en nu wij om Hem roepen 

geef Hij ons deze stem. 

 

En wie het wordt gegeven 

bespeurt Hem overal 



 

in woorden allerwegen, 

in mensen zonder tal. 

 

Reddingswerker aan het woord 

 

Muziek 

 

Overweging 

 

Stilte 

 

Muziek 

 

Gebed naar Sint Franciscus 

 

Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: 

Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 

vergiffenis waar fouten worden gemaakt, 

eenheid waar mensen verdeeld zijn, 

waarheid waar de leugen regeert. 

 

Laat mij geloof schenken aan wie twijfelt 

hoop aan wie wanhoopt, 

licht aan wie in het duister verkeert, 

vreugde aan wie bedroefd is.  

 

Heer, help mij 

niet zozeer zelf gelukkig te worden, 

als wel anderen gelukkig te maken, 

niet zozeer zelf begrepen te worden, 

als wel anderen te begrijpen, 

niet zozeer zelf getroost te worden, 

als wel anderen te troosten. 

Niet zozeer zelf geliefd te worden, 

als wel anderen lieft te hebben. 

 

want als ik geef, zal mij gegeven worden, 



 

als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 

 

Mededelingen en gaven voor 555 

 

Zingen: ‘Laat de woorden die we hoorden; , Lied 422 
 
Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
Zegen 
 
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in 
Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een 
ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een 
minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie: 
secr.vvvkampen.nop@gmail.com. 
 
Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties 
heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom! 
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