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IN BEWEGING



Wie zijn wij?
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de 
samenleving, haar geschiedenis en de toekomst. Een houding waarin wij proberen 
betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin 
van het bestaan. We gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en 
met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Wij zijn benieuwd en 
geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Het betekent vooral dat 
we proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende 
samenleving.

Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom.  
Dat wil zeggen dat we niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. We kennen 
geen dogma’s. Naast de Bijbel wordt gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, 
muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio 
wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar 
zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar inspiratie. De vragen die zij zich stellen 
zijn: “Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?” De kracht 
zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat 
wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken.

Gebouw  “Levensbron”, 
Vloeddijk 62, 8261 GD Kampen

Koster/organist: Henk van Marle, 
henkvmarle@gmail.com. 
Voorganger: Ds. Anneke van der Velde, 
veld5834@planet.nl;
06-52680894

Bestuur VvV:
Voorzitter: Bram Carsouw, 
secr.vvvkampen.nop@gmail.com, 
06-14604972
Penningmeester: Henk Pippel, 
secr.vvvkampen.nop@gmail.com, 
06-27325123
Algemene bestuursleden: 
Piety van den Berg-de Hoop, Jannie 
Schuiling en Herman van der Leeden.

Redactie en eindredactie:
Alex de Jong/Attest Communicatie
Opmaak:
DeniSign; Denise Huenestein
Foto’s: 
Pexels.com en Pixabay.com, 
Freddy Schinkel,  
Attest Communicatie  en anderen. 

Co
lo

fo
n

EV
EN

 V
OO

RS
TE

LL
EN

2



IN
HO

UD
SO

PG
AV

E

Inhoud
 
4.  Voorwoord van de voorzitter 
5.  ‘In beweging...’ 
7.  Meditatie-avonden   
8. ‘Een vrij-zinnig-bakkie 
9.  Vredeszingen in de zondags
 dienst op 17 september
10.  Koffieochtenden in de polder 
11. Soep en ontmoet! 
12. De boekenclub maakt lezen 
 nog leuker
13. ‘Boven is onder ons’
14. Werelddans
15 Onze Zondag Anders     
 diensten: ‘anders’ dan normale  
 diensten
16.  Creativiteit naar aanleiding 
 van het werk van Jan Mankes
17. Gezamenlijke    
 Adventsbijeenkomst 
18.  Zondag Samen   
19.  Boeddhisme in alle eenvoud
20.  Van poëzie naar mystiek   
 en weer terug
21.  Blues: een wereldlijke   
 mengelmoes
22. ‘In beweging’ met filosofie’ 
23.  Koffieconcert Lucette van den Berg 
24. Het goede leven 
25. Wat is Vrijzinnigheid? 
26. Jezus was een Jood. Nou en? 
27. Vrijzinnig Vocaal
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VOORZITTER BRAM CARSOUW

Voorwoord van de voorzitter
Elk jaar geeft de programmacommissie het nieuwe programmaboekjes een titel 
mee. Dit jaar is dat ‘In Beweging’.

Om te zorgen dat je spieren lenig en 
soepel blijven, moeten we blijven 
bewegen. Zo is het ook met onze 
hersenen. We moeten ze blijven uitdagen 
en trainen. Zonder beperkingen, die 
Gedanken sind frei.

Inspireren
Niet bewegen is letterlijk stilstand. Niet 
mogen denken, werkt verstikkend. Dit 
is onze overtuiging en daarom blijven 
we zoeken naar onderwerpen die ons 
inspireren. We nodigen u uit om ons te 
bezoeken voor de nodige beweging. Een 
vorm van hersengymnastiek.

Bram Carsouw,
voorzitter 
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VOORGANGER ANNEKE VAN DER VELDE

‘In beweging….’
In de Bijbelverhalen zijn mensen voortdurend in beweging. Ze zijn onderweg, ze 
gaan onderweg, ze blijven in ieder geval niet waar ze zijn. Abraham die wegtrekt, 
Mozes die op stap gaat, Jona die op de vlucht slaat, Naomi en Ruth die samen 
reizen…

Een beeldspraak voor hoe het leven is. We zijn onderweg, we komen ergens vandaan, 
en we gaan ook ergens naartoe. De bestemming ligt voor ons. We zijn op doorreis. 
We zetten de ene stap voor de ander. We zijn pelgrims in het leven, of we nu willen of 
niet. 

‘Ga op weg naar beter’
Die verhalen in de Bijbel zijn niet alleen een beschrijving van hoe een mensenleven ís. 
Er gaat ook een appèl van uit. Sta op, trek weg, blijf niet waar je bent. Zoek de ruimte 
en de vrijheid, en ga op weg naar beter.

De Vrijzinnigheid neemt die existentiële onrust, - die soms vermoeiend is, maar 
uiteindelijk heilzaam - serieus. Je bent als mens bedoeld je te ontwikkelen, je te 
scherpen en te groeien. Ook in geloven. 

Rust en onrust
En als je dat oprecht samen doet, kun je momenten ervaren van rust, geborgenheid 
en harmonie. Dan kun je ervaren dat je opgetild wordt boven de onrust van je 
zoektocht, in een moment van geborgenheid bij elkaar en de Ene. Oases op je 
zoektocht in bijbelverhalen, muziek, zingen, stilte, gesprekken, kunst, en poëzie. 

Ik wens ons als Vereniging veel beweging, een soepele geest, mooie ontmoetingen, 
scherpe gesprekken, maar vooral ook de weldaad van een pleisterplaats aan de 
Vloeddijk.
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Mensen die gaan langs vele wegen,
altijd en iedereen op weg.
Geen blijvend huis, geen vaste stede:
altijd verlaten wat je hebt.
Geen vaste koers, geen lichtend baken,
altijd vaarwel en naar waarheen?
Opstaan en weer opnieuw verlaten
wat in de aanvang veilig scheen.

(wijs: Licht dat ons aanstoot…)

Anneke van der Velde
voorganger Vereniging van Vrijzinnigen
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De meditatie-avonden vinden plaats van 19.30 tot 20.45 in Levensbron op 
donderdagavond 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december en 

(in 2024) op 11 januari, 1 februari, 7 maart en 4 april. 

MEDITATIE-AVONDEN
In onze veelal opgejaagde tijd zoeken mensen naar verstilling en naar een weg 
van het hoofd naar het hart. Vormen van mindfulness of oosterse meditatie zijn 
populair. De christelijke traditie heeft ook (eeuwenoude) meditatieve wegen in 
zich en zij worden vandaag weer volop bewandeld. Ze verbinden ons met ieders 
persoonlijke spirituele weg en omgang met God. 

Deze meditatie-avonden zijn een vervolg op de vier avonden in het voorjaar van 2023, 
waar veel belangstelling voor was.

Kleine gids voor Christelijke meditatie
Dit seizoen zullen we wederom verschillende vormen van meditaties beoefenen aan 
de hand van de ‘kleine gids voor christelijke meditatie’ van Lex Boot. De avonden zijn 
een gezamenlijke activiteit van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoost-
polder en de Commissie Vorming & Toerusting (van enkele Kamper PKN kerken) en 
worden in De Levensbron gehouden, verzorgd door Ingrid van de Berg en Ans Tuitel.
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Een ‘Vrij-Zinnig-Bakkie’
Onze serre in Levensbron staat één keer in de maand, op de vrijdag van 10.00 - 
11.30 uur, open voor een ‘Vrij-Zinnig-Bakkie!’ 

Kom koffie drinken met je taal-maatje, kom voor een goed gesprek bij de koffie, kom 
de muurschildering van Wouter Berns bekijken, kom meer te weten over Vrijzinnig-
heid, en vul zelf maar in! Een vorm van Ubuntu in de Levensbron! 

Nelson Mandela had het al over Ubuntu:  
https://www.youtube.com/watch?v=HED4h00xPPA 
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Welkom van 10.00 tot 11.30 uur in Levensbron op 8 september, 6 oktober, 10 
november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 8 maart en 12 april.
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Vredeszingen in de dienst 
van zondag 17 september
De Nationale Vredesweek wordt gehouden van 16 tot en met 24 september op 
verschillende plekken in het land. Mensen willen laten zien dat het ook anders kan. 
Aandacht voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender 
en klasse heen is broodnodig.

In deze zondagsdienst willen we vredesliederen zingen uit diverse culturen en religies. 
Wij zijn benieuwd naar welk lied over vrede jou geraakt heeft. Laat het ons weten. En 
meer! Want wie kan en wil daarnaast ons ook in deze dienst komen vertellen wat je 
raakt in de tekst en muziek van jouw favoriete lied over vrede?

Henk van Marle begeleidt het zingen op orgel en piano en ook het koortje zingt weer 
mee. Tijdens deze dienst zijn trouwens ook gasten van harte welkom.

Meedoen? Mail jouw liedsuggesties voor 10 september door naar  
Rianne Laarman: r.laarman44@gmail.com. 
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De Vredesviering vindt plaats vanaf 10.15 uur op zondag 17 september
 in Levensbron.
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Koffieochtenden in de polder:
Ook het komende programmajaar vinden 
er weer  “Koffieochtenden in de polder” 
plaats. Onder het genot van een kopje 
koffie en iets lekkers 

wordt er op maandagen van 10.00 tot 
11.30 uur bijgepraat in het Voorhuys in 
Emmeloord.

De koffieochtend in de polder vindt plaats van 10.00 tot 11.30 uur in
 ’t Voorhuys te Emmeloord op 18 september, 20 november, 15 januari,  

18 maart en 6 mei.
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Soep en ontmoet versie-2.0
Ontmoet elkaar bij een kop koffie en een kom vegetarische soep! Een 2.0-versie om 
het goede van vorig jaar te behouden en er een nieuw tintje aan te geven. Wat te 
denken van soep & 1 spreker, soep & ons voedsel, soep te voet, soep ….? 

Welkom van 11.00-12.30 op de volgende vrijdagen: 22 september, 27 oktober, 24 
november, 26 januari, 23 februari, donderdag 28 maart (vanaf 17.30) en vrijdag 31 
mei.

 
Fijn wanneer je iets “kleins” meeneemt voor de lunch om te delen. Weet je welkom!
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‘De boekenclub maakt lezen nog leuker’
De boekenclub maakt lezen nog leuker dan het al is, doordat je ervaringen kunt 
uitwisselen. Het verrassende daarvan is, dat de manier waarop iemand anders het 
boek heeft gelezen jou er weer met andere ogen naar laat lijken. 

De boekenclub komt vijf keer per seizoen bij elkaar. We bespreken dan het boek dat 
door een van de leden wordt voorgesteld, omdat het bij lezing een grote indruk op 
hem of haar heeft gemaakt. Op deze manier komen verrassende boeken aan de orde, 
die je zonder de inbreng van je medelezers niet zou hebben ontdekt.  

Niet alleen klassiekers
In het verleden hebben we ‘klassiekers’ gelezen; boeken die je ‘altijd al wilde lezen 
maar waar het niet van kwam’. Nu bespreken we boeken die we recentelijk hebben 
gelezen en die we graag met anderen willen delen. De eerste drie bijeenkomsten 
gaan we lezen: ‘Mathilde (Het land van de anderen)’ van Leila Slimani (25 september); 
‘Phoenix: De memoires van Abel Sikkink’ van Bert Wagendorp (20 november) en 
‘Verre Vader’ van Jos van Kan (8 januari).  Daarna besluiten we in onderling overleg 
wat de volgende boeken zijn om te bespreken op 4 maart en 6 mei. 

Belangstelling? 
Kom eens kijken of neem contact op met Klazien Wierbos, 0629398844. 
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Na de dood van God, toch over God denken en spreken. In ‘Boven is onder ons’ 
laat Rick Benjamins zien hoe dat kan, zonder terug te vallen in een ‘God van 
daarboven’.

God is en blijft een betekenisvolle term, maar waar die naar verwijst is lang niet altijd 
duidelijk. Dit boek begint bij de theologie van Harry Kuitert, die afscheid nam van 
oude godsvoorstellingen. Vervolgens legt Benjamins de belangrijke en onmisbare 
inzichten van Hegel en Heidegger uit, hij presenteert de huidige godsdienstfilosofie en 
theologie (interpretatietheologen, deconstructiedenkers en constructieve theologen), 
en kiest positie.

Samen in gesprek
Dit boek laat helder zien hoe het academisch theologische gesprek over God na God 
zich de laatste decennia heeft ontwikkeld. ‘Boven is onder ons’ is daarmee een ideaal 
boek voor wie geïnteresseerd is in hedendaagse theologie.

Samen met de geïnteresseerden van de Open Hof gaan we in gesprek over dit boek. 
De avonden worden beurtelings door Lex Boot (predikant Open Hof) en Anneke van 
der Velde (voorganger Vereniging van Vrijzinnigen) begeleid. Om en om vinden de 
avonden plaats in Levensbron en Open Hof. 

‘Boven is onder ons’ van Rick Benjamins

De avonden vinden plaats van 19.30 tot 21.00 uur, op 10 oktober (Open 
Hof), 24 oktober (Levensbron), 7 november (Open Hof) en 21 november 

(Levensbron).
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Werelddans: we gaan dansen met elkaar!
Op drie avonden, verdeeld over het seizoen, gaan we dansen met elkaar. We gaan 
ervaren hoe het is om helemaal in het nu te zijn. We gaan ervaren wat muziek en 
beweging doet met je lijf en geest…

We maken gebruik van muziek en dans uit alle windstreken: werelddans. Iedereen 
is welkom! Je hoeft geen danservaring te hebben, wel moet je goed ter been zijn. 
Vergeet niet: we dansen voor ons plezier, dus geen prestatiedruk. Wees welkom!

Graag vooraf opgeven bij Conny Nelck via 06-10317744, of mail: j.n.nelck@ziggo.nl

De avonden vinden plaats van 19.30 tot 21.00 uur, inclusief koffie/
theepauze,  in Levensbron op 17 oktober, 23 januari en 19 maart.
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HELP OOK MEE DE DIENST VORM TE GEVEN

Onze Zondag Anders diensten:
‘anders’ dan normale diensten
Anders dan een gewone kerkdienst; dat zijn de Zondagen Anders diensten. In 
het seizoen 2023/ 2024 organiseren we er een drietal. Allemaal rondom het 
thema ‘In beweging’. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te helpen in de 
voorbereidingen.

In de Zondag Anders bijeenkomsten bezinnen we en vieren we buiten de grenzen van 
één expliciete levens- of geloofsovertuiging. Teksten uit verschillende levensbeschou-
wingen komen aan bod. Onze eigen ervaring staat daarbij centraal. We horen en zin-
gen liederen die niet gebruikelijk zijn in een reguliere kerkdienst. We gaan met elkaar 
in gesprek, en scherpen ons aan elkaars zienswijzen. De Zondag Anders diensten zijn 
experimenteel qua vorm en inhoud. Dat is soms zoeken. Maar dat doen we samen en 
het past bij onze vrijzinnige levenshouding.

Wil je meehelpen in de voorbereidingen?  
Meld je dan aan bij Anneke: veld5834@planet.nl. 
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De Zondag Anders diensten vinden plaats vanaf 10.15 uur op 22 oktober, 
3 maart en 5 mei in Levensbron.

15



CR
EA

TI
EV

E 
M

ID
DA

G

Creativiteit naar aanleiding 
van het werk van Jan Mankes
In de middag van 15 november gaan we creatief bezig zijn. Ter inspiratie dient het 
werk van de kunstenaar Jan Mankes. Hij was getrouwd met Anna Zernike de eerste 
vrouwelijke predikant van Nederland. 

Jan Mankes werd op 15 augustus 1889 geboren te Meppel. Hij ging in 1902 naar de hbs 
in Meppel maar hield dat voor gezien toen het gezin in 1904 naar Delft verhuisde. Hij 
volgde een avondopleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij 
begon met het schilderen van vogels en nesten in de duinen van Den Haag en omgeving 
In 1913 leerde hij Anne Zernike kennen, een theologe en de eerste vrouwelijke predikant 
van Nederland in Bovenknijpe. Hij trouwde in 1915 met haar. In september 1916 
verhuisden ze naar Eerbeek in Gelderland omdat ze dachten dat die bosrijke omgeving 
goed zou zijn voor Mankes, die inmiddels aan tuberculose leed. Mankes was erg ziek en 
lag veel in bed; wanneer het iets beter ging werkte hij onafgebroken. In 1920 overleed hij 
aan zijn ziekte, toen hij 30 jaar oud was.

En wat gaan wij doen? 
We gaan creatief zijn, waarbij ervaring met schilderen of tekenen niet nodig is. We 
werken met verschillende materialen. Het wordt een boeiende middag op een creatieve 
manier geleid door Rebekka van Ommen. Rebekka is voor onze bezoekers een bekend 
gezicht. Ze heeft jarenlang als beeldend therapeut gewerkt en deed haar ervaringen op 
in veel landen van de wereld, onder andere in een herberg langs de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostella.

In Levensbron op 15 november van 14.30 tot 16.30 uur.
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Gezamenlijke Adventsbijeenkomst
In Levensbron vindt op 19 december 
2023 de traditionele Adventsmiddag 
plaats. 

Deze middag is voor alle leden. We gaan 
samen zingen, luisteren naar een kerst-
verhaal en kerstgedichten, en tenslotte 
is er een feestelijke broodmaaltijd. 

Alle leden zijn welkom vanaf 15.00 uur. 
Graag opgeven bij Henk Pipel, via de 
telefoon: 06-27325123 of via de mail: 
secr.vvvkampen.nop@gmail.com. Een 
uitnodiging volgt begin december.
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ELKAAR ONTMOETEN 

Zondag Samen 
‘Zondag Samen’, waarin elkaar 
ontmoeten en samen koffie drinken 
centraal staan.  

We zingen een aantal liederen 
en er is een moment waarop we 
ons verdiepen in tekst, gedicht of 
vraag. Het lijkt ons fijn wanneer wij 

het organisatie-stokje van ‘Zondag 
Samen’ kunnen laten rouleren. 
Eén keer organiseer je het met een 
routinier, daarna met een nieuw 
iemand. 

Laat het Klazien, Rebekka of Rianne 
weten! 

Zondag Samen vindt plaats in Levensbron vanaf 10.15 uur op  
zondag 7 januari en zondag 16 juni. 
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BEN BEIJER VERTELT:

Boeddhisme in alle eenvoud
Dit inspirerende boek, geschreven door 
Steve Hagen, vertelt waar het in het 
Boeddhisme om draait. Ben Beijer, voor 
menigeen een bekend gezicht in onze 
Vereniging, heeft het boek maar liefst 
dertig keer beluisterd. 

‘Steeds ontdek ik weer nieuwe dingen in 
het inspirerende verhaal van de Boed-
dha’, aldus Ben. ‘Regelmatig haal ik meer 
de essentie uit mijn dagelijkse leven en 
ik vertel u graag welke inzichten ik uit dit 
boek haal.’ 

Iedereen is van harte welkom! Dit kan 
zonder dat u het boek heeft gelezen, 
maar mag zeker ook als lezer van dit 
boek. 

Opgeven mag via:  
post@benbeijer.eu
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De avond vindt op 18 januari plaats - van 19.30 tot 21.00 uur - 
in Levensbron.
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LEZING RENÉE VAN RIESSEN 

Van poëzie naar mystiek en weer terug 
Een lezing van Renée van Riessen 
naar aanleiding van haar laatste 
bundel ‘Het komende leven’ die  
2022 bij Uitgeverij Sjibbolet in 
Amsterdam verschenen is. 

Een lezing over het schrijven en 
lezen van poëzie, waarin Renée van 
Riessen speciale aandacht zal geven 
aan de vraag hoe twee vrouwelijke 
mystieken uit de Middeleeuwen 
haar inspireerden tot het schrijven 
van deze bundel. Je hoort tijdens 
deze lezing dus niet alleen over 
Renée’s eigen poëzie, maar ook over 
hun werk, en over de relatie tussen 
toen en nu. Met medewerking van 
blokfluitiste Ellen Schwantje die op 
deze avond muziek uit Middeleeuwen 
en Renaissance zal spelen. 

Wie is Renée? 
Renée van Riessen is dichter en 
filosoof. Ze doceerde filosofie aan 
de Kunstacademie in Kampen (later 
ArtEZ- Zwolle) en aan de Protestantse 
Theologische Universiteit (Kampen-
Groningen). Van 2011 tot 2021 was 
ze hoogleraar Christelijke filosofie 
aan de Universiteit Leiden. Naast het 
doceren en schrijven over filosofie 
schreef Van Riessen ook altijd poëzie. 
Het komende leven is haar vijfde 
poëziebundel; deze kwam uit bij 
Sjibbolet in Amsterdam, waar sinds 
2013 ook haar filosofische essays zijn 
uitgegeven (De ziel opnieuw (2013) en 
Van zichzelf bevrijd (2019). 

De avond vindt plaats op 13 februari - van 19.30 tot 21.00 uur - plaats in 
Levensbron
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INTERACTIEVE BLUES LEZING

Blues: een wereldlijke mengelmoes
Geniet jij dagelijks van (pop)muziek? 
En weet je dat de blues in feite de 
oorsprong is van alle moderne muziek? 
Maar wat is blues eigenlijk? Welke rol 
speelde de muziek in gevangenissen 
en welke sporen hebben Europees 
christelijke liederen in deze ‘duivelse’ 
muziek achtergelaten? 

In een interactieve lezing over de 
ontwikkeling van de blues, neemt Trea 
de Looff je in gedachten mee op een reis 
door de tijd en gaan we zelfs terug naar 
de 17e eeuw. En dat alles in de zuidelijke 
staten van de VS. Laat je meevoeren 
langs de Mississippi en ontdek welke rol 
de blues heeft gespeeld in het leven van 
alledag. 

Fascinatie
Vele jaren geleden werd Trea op een reis 
door het zuiden van de VS gefascineerd 
door het verhaal van de blues; de ont-

staansgeschiedenis, de muzikanten, de 
verhalen over hun muziek en hun leven. 
‘De muziek raakte me al veel langer, 
maar nu kwam het nog meer tot leven. 
Ik ben me vervolgens meer in deze 
geschiedenis gaan verdiepen en voelde 
hoe langer hoe meer de wens opkomen 
om mijn passie met anderen te delen.’ 
Dat doet Trea tegenwoordig met de door 
haar gestarte BlueZZ Club.

Behalve inzicht in de muzikale invloeden 
en de nodige muziekfragmenten, zal 
Trea tijdens de lezing ook ingaan op 
culturele, economisch-sociale en maat-
schappelijke ontwikkelingen die de blues 
hebben beïnvloed. Al met al een rijke 
historie waarover meer te ontdekken 
valt.
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De avond vindt op 21 februari - van 19.30-21.00 uur - 
plaats in Levensbron.
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GESPREKSAVONDEN

‘In beweging’ met filosofie
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De avonden vinden op 22 februari, 14 maart en 11 april -  
van 19.30 tot 21.00 uur - plaats in Levensbron.

Filosofie vormt al jarenlang een vast 
onderdeel van het programma-aanbod 
in Levensbron. Dit seizoen wordt 
gefilosofeerd naar aanleiding van het 
jaarthema ‘In beweging’. Gesprekslei-
der Sybren Gerlofsma: ‘In de filosofie 
kunnen alle aspecten van het leven aan 
bod komen. Dit thema valt gemakkelijk 
te linken aan de subthema’s overwe-
ging, vergankelijkheid en bewogenheid.’

Bedoeling is om deze thema’s in een 
drietal avonden in te leiden en er met 
elkaar over in gesprek te gaan. Uiteraard 
wordt hierbij de invalshoek van de 
spiritualiteit meegenomen.

1. Bewegen als overwegen  
In het Middelnederlands stond het 
werkwoord ‘bewegen’ onder meer voor 
‘iets wegen’. Door iets te wegen ontstaat 
duidelijkheid over het gewicht van een 
hoeveelheid materiaal, in figuurlijke zin 
over het gewicht dat een bepaalde zaak 
in de schaal legt. We noemen dit ook wel 
‘overwegen’. We staan samen stil bij nut 
en eventuele noodzaak van overwegen. 
Is overwegen een grondhouding? Wat is 
het overwegen waard?

2. Bewegen als vergankelijkheid 
De uitspraak ‘Panta rhei’ (alles stroomt) 
wordt toegeschreven aan de Griekse 
natuurfilosoof Heraclitus. Volgens hem 

kun je geen twee keer dezelfde rivier 
oversteken. ‘Alles gaat voorbij’ zou je ook 
kunnen zeggen, en dan komt al snel het 
woord ‘vergankelijkheid’ bovendrijven. 
We vragen ons samen af wat verganke-
lijkheid voor ons zoal inhoudt en hoe we 
ons verhouden tot deze vergankelijkheid.

3. De waarde van bewogenheid 
In beweging zijn leidt vaak tot bewogen-
heid. Je bent dan emotioneel geraakt 
door iemand of iets waarmee je in 
aanraking kwam. Bewogenheid kan zich 
uiten in gericht handelen door hulp of 
oplossingen te bieden bij schrijnende 
situaties. We proberen na te gaan wat 
bewogenheid meer biedt dan het uiten 
van sentimenten. 

Sybren Gerlofsma is sinds een aantal 
jaren lid van de lokale Vereniging van 
Vrijzinnigen. Vanaf zijn studietijd was hij 
werkzaam in het boekenvak. Daarnaast 
studeerde hij theologie en is hij een 
fervent beoefenaar van de wijsbegeerte.
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Koffieconcert Lucette van den Berg
In de Sint Annakapel komen we zondag 
10 maart samen voor een koffieconcert. 
Lucette van den Berg zingt voor ons 
Sefardische en Yiddische liederen en 
begeleidt zichzelf daarbij op piano.

‘Geef me een lied dat ik kan voelen’, is 
het motto van deze veelzijdige zangeres. 
Lucette is een van de toonaangevende 

stemmen van de nieuwe generatie Jid-
dische zangeressen en heeft opgetreden 
in theaters, concertzalen en festivals in 
Europa en Noord-Amerika.
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Inloop vanaf 10 uur, start om 10.30 uur; zondag 10 maart 
in de Sint Annakapel.
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GESPREKSGROEP

Het goede leven

GE
SP

RE
K

De avonden vinden van 19.30 tot 21.00 uur plaats in Levensbron op 12 
maart, 9 april en 7 mei.

Op de Harvard University werd tachtig 
jaar lang onderzoek gedaan naar geluk. 
‘Het goede leven’ beschrijft op een 
toegankelijke manier de resultaten van 
dit onderzoek en laat zien dat geluk 
afhankelijk is van andere dingen dan wij 
soms op het eerste gezicht denken.

Het boek, geschreven door Robert 
Waldinger en Marc Schulz, bevat de 
onderzoeksresultaten van de Harvard 
Study of Adult Development; het langst-
lopende onderzoek ter wereld over de 
vraag ‘waarom sommige mensen langer 
leven dan anderen’. 

Prettig leesbaar 
Het resultaat is een herkenbaar, 
praktisch toepasbaar en prettig leesbaar 
boek. Waldinger en Schulz laten zien wat 
goed leven is en leren ons hoe we ons 
geluk kunnen bevorderen. Geluk staat 
niet gelijk aan succes of hoeveel geld 
wij hebben, maar is van andere dingen 
afhankelijk.

We lezen het boek, en relateren de 
bevindingen aan onze eigen ervaringen 
in het leven. De gespreksgroep wordt 
geleid door Anneke van der Velde.
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LEZING MET ANNEKE VAN DER VELDE

Wat is Vrijzinnigheid?
We scharen ons als Vereniging rondom 
het begrip ‘Vrijzinnigheid’. Maar 
wat betekent dit begrip voor onze 
identiteit? 

Op deze avond gaan we kort in op 
de geschiedenis van Vrijzinnigheid, 
en zoomen we in op de eigentijdse 
betekenis van ‘vrijzinnig geloven’. Ook 
spreken we over de betekenis van dat 
vrijzinnig geloven in onze eigen kring. 
Wat kenmerkt ons als vereniging? 

Welke diversiteit aan geloofsbelevingen 
vinden een plek onder de paraplu van 
de Levensbron? Een open gesprek over 
eigentijds vrijzinnig geloven.

De avond wordt geleid door Anneke van 
der Velde.
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De avond vindt plaats op 17 april van 19.30 tot 21.00 uur 
in Levensbron.
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LEZING BART GIJSBERTSEN

‘Jezus was een Jood. Nou en?’
Na eeuwen van vervangingstheologie, 
is sinds de tweede helft van de vorige 
eeuw in veel kerken een nieuwe wind 
gaan waaien. In tal van verklaringen is 
afstand genomen van de idee dat de 
Kerk de plaats van Israël zou hebben 
ingenomen. Maar bereikt dit nieuwe 
denken ook het grondvlak van de 
kerken?

Hier is nog een wereld te winnen, stelt 
inleider Bart Gijsbertsen (1951), predi-
kant, consultant en auteur. ‘Hoe geef 
je in prediking en liturgie woorden aan 
die zelfstandige plaats van het Joodse 
volk als volk van God naast de Kerk? 
En wat heeft het ons te zeggen dat een 
groeiend aantal theologen zegt dat Jezus 
niet alleen een Jood was, maar nog 
steeds een Jood is? Doorgaans krijgen 
christenen hier weinig over te horen.’ 
Maar de Bijbel ‘Israël-loos’ blijven lezen, 
is volgens Bart uiteindelijk de dood in de 
pot.
 

Ontdekkingstocht
Bart Gijsbertsen schreef een tiental 
boeken. Daarin neemt hij de lezer mee 
in een fascinerende ontdekkingstocht: 
hoe gaat de Bijbel klinken als je de 
moeite neemt om, naast christelijke, ook 
naar Joodse stemmen te luisteren? Wat 
gebeurt er met de christelijke theologie 
als je beseft dat de Kerk in het joden-
dom wortelt? Barts boeken en lezingen 
worden wel omschreven als ‘Geloven 
met een Hebreeuws ijkpunt’.

De avond vindt plaats op 1 mei van 19.30 tot 21.00 uur 
in Levensbron.
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Vrijzinnig Vocaal
Met een aantal enthousiaste zangers en 
zangeressen ondersteunen we het zin-
gen tijdens de zondagsdienst. Begin juni 
2023 hebben we de naam ¨Vrijzinnig 
Vocaal¨ gekozen.

We zingen graag eenstemmige liederen, 
maar ook meerstemmige en canons uit 
het liedboek, Zangen van Zoeken en Zien 
en andere bundels & websites. 

We worden daarbij begeleid door Henk 
van Marle op piano of orgel. Incidenteel 
ook door andere instrumentalisten! 

Voor een dienst zingen we de liederen 
samen door en we hebben oefenmo-
menten op vrijdag van 13.30 uur- 14.45 
uur ongeveer 2 keer per maand. We 
vormen een gezellige groep waarbij het 
plezier in zingen voorop staat.

Meedoen?
Mail naar Rianne Laarman: 
r.laarman44@gmail.com
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www.vrijzinnigkampen.nl
en bezoek onze activiteiten

Laat je
inspireren!
Kijk voor meer info op


