
Lied ZZZ 578  

 
 

1 Leven van verhalen, eeuwen doorverteld; 

lezen uit geschriften, vol verwondering. 

2 Oude wijze woorden, felle pennestreek; 

zieners en profeten – hoor de stem van God. 

3 Vee het stof van jaren, blaas het voor je uit: 

zie de nieuwe woorden, leer ze te verstaan. 

4 Jouw verhaal beginnen, dat je stil omsloot: 

openbreken, spreken, zo vind jij gehoor. 

 

Overdenking 

 

Muziek 

 

Gedicht en gebeden 

 

Mededelingen en inzameling van de gaven 

 

Slotlied 978: 1,4  (staande) 

 

Uitzending en zegen 

 

Lied 810 (voorganger 1x, allen 2x) 
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Vereniging van Vrijzinnigen 

Kampen 

 

zondag 18 februari 2024 

 

voorganger:  

Jasper van der Horst 

 

 

 

 

Orgelspel 

 

Binnenkomst, ontsteken van de kaarsen 

 

Beginlied 612: 1  (staande) 

 

Openingswoorden 

 

Antwoordlied 612: 2  (u kunt daarna weer gaan zitten) 

 

Inleiding, stilte, gebed 

 

Lied 301 h (3x) 



Inleidende gedachten 

 

 

Luisteren naar een lied: Stel je voor (Jan Rot) 

En stel je voor: de hemel  

Bestaat alleen uit lucht 

Vrijheid van godsdienst 

Religie is een vlucht 

En stel je voor, wij mensen 

Gaan voor hier en nu, aha 

 

En stel je voor: geen grenzen 

Geen volk of vaderland 

Dan is er ook geen vijand 

Dan kan je hand in hand 

Ja, stel je voor, wij mensen 

Vrolijk naast elkaar 

 

Zweer jij bij realisme 

Nou, dan sta je niet alleen 

Maar hou mij vrij van cynisme 

Elke dromer is er één 

 

En stel je voor: een wereld 

Zonder bezit of geld 

Als arm en rijk gelijk zijn 

Is iedereen een held 

Ja, stel je voor wij mensen 

Als één groot gezin 

 

Zweer jij bij realisme 

Nou,dan sta je niet alleen 

Maar hou mij vrij van cynisme 

Elke dromer is er één 

 

Lezing: Wijsheid van Jezus Sirach 18: 1-7 

1Hij die tot in eeuwigheid leeft, 

heeft al het bestaande geschapen. 

2Alleen de Heer zal rechtvaardig blijken, 

buiten Hem is er geen ander. 

3Hij regeert de wereld met uitgestrekte hand, 

alles gehoorzaamt aan zijn wil. 

Want door zijn macht is Hij koning van alle dingen, 

Hij scheidt het heilige van het profane. 

4Hij heeft niemand in staat gesteld zijn daden voluit te verkondigen. 

Wie kan zijn grote werken doorgronden? 

5Wie meet de kracht van zijn majesteit 

en wie verkondigt ál zijn barmhartigheid? 

6Daar wordt niets van afgedaan en niets aan toegevoegd, 

de wonderdaden van de Heer zijn niet te doorgronden. 

7Wanneer een mens denkt ze te begrijpen, begint hij pas, 

en wanneer hij ophoudt, is hij volkomen verbijsterd. 

 

Lezing: Marcus 9: 2-10 

2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee 

een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen 

veranderde Hij van gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo 

wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen 

krijgen. 4Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken 

met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is 

goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten maken, een voor U, een voor 

Mozes en een voor Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want 

ze waren door schrik overweldigd. 7Toen kwam er een wolk, die hen 

overdekte, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, 

luister naar Hem!’ 8Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand 

meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. 

9Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand 

mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de 

dood zou zijn opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter harte, maar 

vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding 

uit de dood.  


