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Orgelspel 

 

Welkom door het bestuur 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Zingen: ‘Met nieuwe woorden’ (wijs: ‘Hij die gesproken heeft…) 
 
Met nieuwe woorden voor een oud verhaal 
niet met een stem versteend in het verleden, 
wel in een taal die twijfelt en die vraagt, 
zonder de harde leer van zekerheden, 
woorden die klinken als een nieuw signaal: 
ruimte waar mensen zich gezegend weten. 
 
Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 
een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 
waar elk van waarde is die hier verschijnt, 
waar lachen is en tranen mogen stromen, 
deuren die open staan voor groot en klein, 
waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 
 
Begroeting 

 

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 
dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 
dank voor de openheid van niet te moeten, 
dank voor de woorden en het nieuwe lied, 
dank voor de ogen die elkaar begroeten. 
 

Introductie 

 

Gebed 

 

Lied 463; ‘Licht in onze ogen’ (Koor: 1 en 3, samenzang: 2,4,5) 

 

Licht in onze ogen, 



redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen 

nog wie U verwacht? 

 

Als der mensen trooster 

roepen wij U aan: 

noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 

 

Herder, wil behoeden, 

wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal! 

 

Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 

wees ons teken dat de 

zon verschijnen gaat! 

 

Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en 

vrede bloeien gaat! 

 

Eerste lezing: Psalm 36: 1 t/m 10 

 

De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart- 

angst voor God kent hij niet. 

De zonde sust zijn geweten in slaap-  

geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad. 

 

Hij spreekt woorden van onheil en bedrog 

en blijft ver van wat wijs en goed is, 

op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen 

hij betreedt een verkeerde weg 

en het kwade verwerpt hij niet. 

 



Heer, hoog als de hemel is uw liefde, 

tot in de wolken reikt uw trouw, 

uw gerechtigheid is als de machtige bergen, 

uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: 

U, Heer, bent de redder van mens en dier. 

Hoe kostbaar is uw liefde, God! 

In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, 

zij laven zich aan de overvloed van uw huis, 

U lest hun dorst met een stroom van vreugde, 

want bij U is de bron van het leven, 

door úw licht zien wij licht. 

 

Lied 36a (3x) (1e keer koor, daarna samenzang) 

 

Bij U is de bron van het leven 

en in uw licht zien wij het licht. 

 

Tweede lezing: ‘Of hoe dat heet..’ 

 

Gelukkig dat 

het licht bestaat 

en dat het met 

me doet en praat 

en dat ik weet 

dat ik er vandaan 

kom, van het licht 

of hoe dat heet 

  

Hans Andreus 

 

Zingen: ‘Als de wind als de adem’ (koor zingt eerste refrein en 

coupletten, andere refreinen samenzang) 

 



 
 

 
Couplet 2: 
Hoor hij roept jou naar vrijheid, in het stil van de wind, 
in verlangen naar eenheid, deel het mee aan je kind: 
 
Refrein… 
Couplet 3: 
Want je woord is als water, in het hart der woestijn, 
als een hand op de schouder, van wie hulpeloos zijn: 
 
Refrein… 
 
Couplet 4: 
Want je hebt ons bewogen, in het lied dat ons draagt, 
bent het licht in de ogen, dat ons heeft aangeraakt: 
 
Refrein… 
 
Couplet 5: 
Doe ons open en opstaan, laat je vinden, dichtbij, 
in de nood van de naaste, maak ons weerbaar en vrij. 
 
Refrein... 
 
Overweging 

 

Stilte 

 

Muziek door Henk van Marle 

 

Gebeden 



 

Stilte 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Onze Vader verborgen, 
uw Naam worde zichtbaar in ons, 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid is en genade - 
waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw hand op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst 
kome wat komt. 
 
(Huub Oosterhuis) 
 

Mededelingen 

 

Dankwoord Anneke 

 

Slotlied ‘Gezegend is de mens’  

(1e x koor beide coupletten, 2e keer beide coupletten samenzang) 

 

Gezegend is de mens, 

die wandelt op mijn pad dat recht en goed is, 

Gezegend is de mens, die dansend in het licht mijn vreugde doorgeeft.  

Jij bent als een boom, geplant aan stromend water, 

die vruchten draagt op zijn tijd, nooit verwelkt, 

Mijn zegen heb je! 



 

Gezegend is het kind,  

dat spelend in de tuin mijn taal verstaan kan, 

Gezegend is de mens, die hunkert naar mijn woord, verlangt naar 

wijsheid. 

Jij bent als een boom, geplant aan stromend water, 

die vruchten draagt op zijn tijd, nooit verwelkt, 

Mijn zegen heb je! 

 

Zegen 

 

Lie 421: ‘Vrede voor jou’ (Koor) 

 


