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Het leven is als een bitterbal
Het leven is als een bitterbal, 

je weet nooit hoe hij rollen zal. 

Een levenswijsheid van Toon 

Hermans die ik tegen kwam in 

een filmpje op YouTube over 

hoe je bitterballen moet ma-

ken. Wanneer je deze bitter-

garnituur handmatig maakt, 

zul je merken dat ronde bitter-

ballen een utopie zijn. Mis-

schien is het wel een vrijzin-

nige bezigheid. De creatie van 

een bitterbal zien als een me-

tafoor voor je levensloop. 

 

Toen ik een dikke vijf jaar ge-

leden dit filmpje onder ogen 

kreeg, kon ik niet bevroeden 

dat ik sindsdien duizenden 

ballen verder ben. En inmid-

dels ook kroketten, maar dat is 

slechts een kwestie van vorm-

geving. 

 

In al die jaren heb ik mijn re-

cept weten te verfijnen met de 

hulp van het boek “De Banket-

bakker van Cees Holtkamp”. 

Het maken van een roux is 

niet zo spannend. Belangrijk 

zijn de kruiderijen die je eraan 

toevoegt en heel veel draadjes-

vlees. Ik hou niet van Vega bal-

len. 

Nadat het verkregen product, 

de salpicon, een nacht in de 

koelkast heeft gestaan, is het 

mogelijk er ballen van te 

draaien. Geestdodend en ar-

beidsintensief werk.  

Het hele procedé neemt zo’n 

vier uur in beslag. Een periode 

die je positief moet beleven, 

het geeft je tijd om na te den-

ken over het leven en niet over 

die bitterbal. Want die bitter-

garnituur maak ik zo langza-

merhand met de ogen dicht. 

Het leven is iets ingewikkel-

der. Het leven rolt vaak steeds 

weer anders. En we dienen vol 

goede moed op nieuwe ont-

wikkelingen en veranderingen 

te anticiperen. 
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(vervolg van pagina 1) 

Zo is het ook gegaan met het werven van een 

nieuwe voorganger voor onze vereniging. 

We zijn blij met de aanstelling van Elske en 

Karin de Lange. In moeder en dochter heb-

ben wij vertrouwen dat de continuïteit van 

onze Vereniging weer voor een langere peri-

ode is gewaarborgd. Zo maar ineens een 

duobaan met hopelijk weer voor ons ver-

nieuwende inspiraties. Om in dezelfde 

beeldspraak te blijven, soms kan een bitter-

bal spontaan in de goede richting rollen. 

 

Toch moet en blijft het consumeren van de 

bal centraal staan. Tijdens deze handeling 

kun je dan heerlijk converseren. Het zou 

leuk zijn om dat te doen bij een gelegenheid 

zoals ”Soep en Ontmoet”. Misschien tot dan. 

 

                                                           Bram Carsouw 

 

 

Redactioneel 

In verband met de benoeming van onze nieuwe 

voorgangers Elske de Lange en Karin de Lange 

ontvangt u deze editie van In de Marge eerder 

dan gepland. De bedoeling was deze editie tij-

dens de week voor Pasen te publiceren. 

 

In de oorspronkelijke planning stond een inter-

view met Elske de Lange, over het feit dat zij, an-

ders dan andere voorgangers tijdens de diensten 

waarin zij als gastpredikant voorgaat, gebruik 

maakt van een klankschaal. Ook over het gege-

ven dat zij vaak tijdens de dienst een parabel 

van Toon Tellegen voorleest. Dat vraaggesprek –

het was al klaar - schuiven we door naar een vol-

gende editie, die eind augustus zal verschijnen. 

Elske en Karin hebben besloten voor hun werk 

bij onze vereniging gebruik te maken van één 

gezamenlijke mailbox, zodat zij van elkaar weten 

wat er speelt. Hun mailadres vindt u in het colo-

fon. 
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Moeder en dochter in duobaan is uniek in religieus Nederland 

Elske en Karin de Lange zijn  

onze nieuwe voorgangers 
Het Kiescollege van onze vereniging heeft 

Elske de Lange uit Lelystad en haar doch-

ter Karin de Lange uit Valburg benoemd 

als opvolgers van voorganger Anneke van 

der Velde. Samen zullen zij invulling ge-

ven aan deze deeltijdbaan. Hun aanstel-

ling is per 1 april. De vereniging heeft dus 

slechts één maand te kampen met een va-

cature. Voor zo ver bekend hebben nog 

niet eerder in religieus Nederland een 

moeder en een dochter een baan als voor-

gangers gedeeld. 

Iedere geregelde bezoeker van de diensten 

in de Levensbron kent Elske de Lange. Zij 

fungeert al langer als gastvoorganger. Haar 

dochter Karin kennen slechts zeer weinigen. 

Zij is humanistisch geestelijk verzorger in 

een gevangenis. Voor haar is werken in een 

geloofsgemeenschap zoals onze vereniging 

nieuw. Karin schuwt het avontuur niet. Ze 

was achttien toen ze het ouderlijk huis ver-

liet en moederziel alleen een wereldreis 

ging maken van negentien maanden. De reis 

bracht haar naar Peru, Bolivia, Chili, Nieuw-

Zeeland, Maleisië, Brunei, de Indonesiche 

eilanden Borneo, Sumatra en Java, naar 

Hong Kong, India en Nepal. 

Podcast 

Beiden hebben zich bereid verklaard de co-

lumn van Anneke van der Velde in De Brug 

voort te zetten. Ze hebben ook het plan op-

gevat een podcast te beginnen, waarin ook 

mensen van andere geloofsovertuigingen 

aan het woord komen. Net als de columns 

kan een podcast nieuwe mensen trekken, 

denken ze. "Het kan blik verbredend zijn te 

onderzoeken wat er nog meer is aan 

bronnen van zin waar mensen uit putten", 

vindt Karin. 

Elske en Karin de Lange verwachten niet dat 

het lastig wordt om tegelijk ouder-dochter 

en collega's te zijn. "We hebben steeds veel 

uitgewisseld over ons vakgebied en we leren 

steeds veel van elkaar," zegt Karin. "We heb-

ben altijd heel open met elkaar gecommuni-

ceerd en zijn daar, als er iets was, altijd heel 

goed uitgekomen. Dus dat vertrouwen is er." 

Veel praten 

"Onze communicatielijnen zijn heel kort", 

licht Elske toe. "Dat is heel anders dan wan-

neer je samenwerkt met iemand met wie je 

geen relatie hebt. In zo'n situatie kan je 

meer verbergen, dan in ons geval." Zijn er 

problemen, dan helpt praten, veel praten, 

vinden beiden. "We spreken helder naar el-

kaar uit wat onze verwachtingen zijn en wat 

we willen," zegt Karin. "Als er irritatie zou 

zijn, zullen we dat zeker naar elkaar uit-

spreken." 
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Elske en Karin hebben besloten voor hun 

werk in Kampen gebruik te maken van één 

mailbox, zodat ze precies van elkaar weten 

wat er speelt. "En we zullen elkaar ook veel 

zien", voorspelt Elske. Karin wil verhuizen 

naar een woning in de omgeving van Kam-

pen. Valburg is ver om steeds te bereizen. "Ik 

vind Kampen een heel leuke plaats, maar het 

lijkt me wel goed om een beetje afstand te 

hebben tussen wonen en werk", zegt ze. 

Vlam in de pan 

Piety van den Berg komt de eer toe Karin op 

het idee te hebben gebracht te solliciteren. 

Ze had onze advertentie gezien, maar omdat 

ze geen theoloog is dacht ze niet in aanmer-

king te komen. Maar Elske suggereerde om 

samen te solliciteren. "Toen is de vlam in de 

pan geslagen", zegt Elske. "We dachten 'dat 

is leuk!'." 

Wat beiden het meest aanspreekt in onze 

Vereniging van Vrijzinnigen is, zegt Elske, 

"de openheid en de warmte. Het is 

heel belangrijk dat als iemand bin-

nenkomt hij of zij wordt opgevan-

gen, zodat die zich niet verloren 

voelt. Ik vind het heel belangrijk dat 

dit zo blijft." Karin is de hartelijk-

heid van de mensen opgevallen. "Ze 

luisteren en zijn oprecht geïnteres-

seerd. Ze staan open voor het ver-

schil, voor radicaal anders denken." 

Aftasten 

Elske de Lange, vrijzinnig theoloog, 

heeft aan de HTS een opleiding 

bouwkunde voltooid en is op latere 

leeftijd theologie gaan studeren. In 

Lelystad leidt ze het Leerhuis van de 

PKN, is ze vrijwilliger bij School is 

Cool en is ze op een ruim aantal 

plaatsen gastvoorganger in kerken 

en verpleeghuizen. Tijdens diensten 

maakt ze gebruik van de klank-

schaal en van parabels van Toon Tel-

ligen. "Ik begrijp dat er binnen de 

Vereniging van Vrijzinnigen ook 

een groep is die het Bijbelse belang-

rijk vindt", zegt ze. "Daar ga ik dus 

meer dan tot nu toe aandacht aan geven. Ik 

ben uiteindelijk oudtestamenticus en exe-

gese (Bijbeluitleg) heb ik veel gedaan. Ik ga 

aftasten wie er allemaal zijn, wat hun be-

hoefte is en inventariseren wat er al is. Wat 

er al is, moet versterkt worden." 

Karin leidt als humanist "bezinningen" bin-

nen de gevangenismuren. Ze doet een pro-

motieonderzoek naar "machtsdynamieken 

in pastorale relaties". In gewone mensentaal 

gezegd: onderzoek naar de invloed van een 

geestelijk verzorger of een therapeut op de 

cliënt vanuit de eigen achtergrond over 

waarden en normen. Karin houdt ervan uit-

dagingen aan te gaan. 

Zenboeddhisme 

"In mijn opleiding als humanisticus heb ik 

wel wat historie en religie-achtergronden 

gehad", vertelt Karin. "Maar de achtergron-

den en bronnen die ik gebruik zijn anders. 
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Ze komen uit de filosofie, het existentia-

lisme, het feminisme en het Zenboed-

dhisme. Voor mij wordt deze aanstelling een 

zoektocht naar hoe ik bij jullie kan aanslui-

ten. Dat zal dus wel een onderscheid zijn 

tussen ons beiden. Ik vind dat spannend. 

Voor mij is het daarom heel belangrijk om 

daarover open met de mensen in gesprek te 

blijven. Ik hoop dat, als ze het niet fijn vin-

den, ze naar me toekomen. Ik ben van mijn 

kant benieuwd wat het met mensen doet 

wanneer ze zich open stellen voor het an-

dere, voor mensen die heel anders denken." 

Voorkeur 

In het pastoraat zullen Elske en Karin reke-

ning houden met de voorkeur van de leden. 

"Wat ons betreft kunnen de leden uitspre-

ken van wie van ons beiden ze bezoek wil-

len", zegt Elske. "Maar dat geldt niet voor de 

Noordoostpolder. Die leden ga ik bezoeken 

omdat Karin niet beschikt over een auto. En 

er moet uiteindelijk wel een evenwichtige 

verdeling in tijd zijn tussen ons beiden. Ik 

heb veel ervaring met het leiden van dien-

sten en minder met het pastoraat. Bij Karin 

is dat net andersom." 

Beiden zitten als het gaat om le-

vensovertuiging wel op één lijn, 

vinden ze. Als het gaat om vrij-

zinnigheid zegt Karin: "Voor mij 

is het dat de ander de ruimte 

krijgt om anders te denken." 

Elske: "Liefde en aandacht voor 

verschil, is voor mij vrijzinnig. 

De ruimte dat je anders mag den-

ken." Karin: "Ruimte voor uitwis-

seling. Anders loop je het risico 

dat je tegenover elkaar komt te 

staan en elkaar niet meer wil of 

kan begrijpen. Dat is cruciaal om 

samen een gemeenschap te zijn. 

Dat je open staat om elkaar te 

ontmoeten en elkaar te zien in 

het anders zijn." Elske: "Zodra de 

ruimte voor uitwisseling ontbreekt, gaat er 

bij mij iets jeuken." 

Prikkelende onderwerpen  

Elske en Karin zijn vast van plan om als de 

één als voorganger wil stoppen, de ander zal 

doorgaan in Kampen. "Maar dat zal op korte 

termijn zeker niet gebeuren", voorspelt 

Elske. "Er zijn geloofsgemeenschappen die 

zich rondom de dominee organiseren. Dat 

willen wij niet. We hopen dat we behalve 

met de Podcasts ook met gespreksbijeen-

komsten over prikkelende onderwerpen 

nieuwe mensen zullen binnenhalen." 

"Ons werk in Kampen beschouwen we als 

geslaagd wanneer er zinbeleving en onder-

linge verbondenheid is", zegt Karin. "Ik vind 

het belangrijk dat er een vertrouwensrelatie 

ontstaat", zegt Elske. "Tijdens ons sollicita-

tiegesprek had ik een heel basaal gevoel van 

vertrouwen in de mensen die erbij aanwezig 

waren. Er is een uitdrukking die zegt: als ik 

val, mag ik dan vallen in Gods hand. Dat is 

voor mij een heel diep vertrouwen in elkaar: 

als iemand valt dat er steeds iemand is die 

opvangt." 
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Gewogen woorden: evangelie 
 

In de serie overwegingen met betrekking tot in het oog springende woorden uit de 

christelijke religie is na 'Allerhoogste', 'barmhartig', 'credo' en 'dienst' gekozen voor het 

woord 'evangelie', een platgetreden begrip dat veel werd en wordt misbruikt. Het woord 

dient vaak als vlag die de lading moet dekken of nog erger: als dekmantel voor iets wat 

er tegengesteld aan is. Bezinning op de oerbetekenis van dit woord kan daarom geen 

kwaad. 

Herkomst en betekenis 
Het woord 'evangelie' is afkomstig van de sa-

menvoeging van het Griekse woorden 'eu' en 

'aggelion'. Met het oog op een meer vloei-

ende uitspraak functioneert de letter 'u' vóór 

een klinker als een 'v' en de eerste van een 

dubbele 'g' als een 'n', waardoor 'eu-aggelion' 

wordt tot 'evangelion'. Het woord 'aggelion' 

staat voor 'boodschap' en het voorgevoegde 

'eu' heeft de betekenis 'goed', 'zacht' of 'wel-'.  

Het element 'eu' treffen we ook aan in an-

dere uit het Grieks overgenomen woorden, 

zoals  eu-femisme = (ver)zacht(ende) uit-

drukking, eu-fonisch = wel-luidend en eu-

thanasie = goede of zachte dood. In alle ge-

vallen wordt 'eu-' uitgesproken als 'ui-'. Voor 

eu-aggelion komen we dan tot de ons be-

kend in de oren klinkende betekenis 'goede 

boodschap'. 

 

Structuur van die boodschap 
Een boodschap bestaat uit woorden die 

meestal worden ondersteund door een bij-

passende gedraging. Bij evangelie gaat het 

om de boodschap van Jezus Christus in 

woord en daad. Navolging van Christus is 

slechts zinvol als deze betrekking 

heeft op zijn totale boodschap. 

 

Inhoud van die boodschap 
Uit de genoemde voorbeelden 

blijkt dat de lading van het voor-

voegsel 'eu' breder is dan het klini-

sche begrip 'goed'. Het evangelie is 

vooral een menselijke boodschap. 

De boodschap van het evangelie is 

verzachtend in een wereld vol lij-

den, maar ook verzachtend ten 

aanzien van de keiharde dogmati-

sche bouwwerken, die de mensen 

in de loop van de tijd telkens weer 

geneigd waren op te trekken.  

 

Evangelisch als keurmerk 
Maar wat te denken van het afgeleide en 

veel gebruikte woord 'evangelisch'? We 

spreken van evangelische gezangen, evange-

lische gemeente en evangelische boekhan-

del. In de praktijk is 'evangelisch' een leeg 

begrip dat niet verder strekt dan een chris-

telijk keurmerk.  

 

De boodschap van Jezus 
In het evangelie spreekt Jezus als het ware 

zachtjes over God en over het rijk van God. 

Het 'rijk' is hier een metafoor voor de aan-

wezigheid van de Ene. Theoloog en psycho-

therapeut Eugen Drewermann zegt het zo: 

"Ik heb de boodschap van Jezus nodig om 

met hem in een God te geloven, die tegen de 

achtergrond van deze verwarrende wereld 

als liefde oplicht".* 

En dat is niet hetzelfde als geloven in de 

christelijke leer of in een theologisch sys-

teem...! 

 

                                           Sybren Gerlofsma

 
(*in zijn boek Het geheim van Jezus van Nazaret, Kampen 2022, pag. 15) 
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"Ik voelde vaak dat het erop aan kwam wat ik zei" 

Anneke van der Velde schenkt vereniging 

"keurige Bijbelvertaling" bij haar afscheid
In een vrijwel geheel gevulde St. Annakapel 

heeft voorganger Anneke van der Velde op 

zondag 25 februari na acht jaar afscheid geno-

men van onze vereniging. Centraal in haar af-

scheidsdienst stond psalm 36 :10. "Want bij U is 

de bron van het leven. In Uw licht zien wij het 

licht." Daaraan is de naam van ons gebouw  

"Levensbron" en de tekst op de lessenaar "In 

Uw licht zien wij het licht" ontleend. 

"Uiteindelijk zien wij alleen in Gods licht het 

licht", zei ze tijdens de overweging, staand ach-

ter de lessenaar die haar tijdens de diensten hou-

vast had gegeven. "Hoe goed we ook onze best 

doen, we zijn afhankelijk van het licht van de 

Eeuwige. Ook als Vrijzinnigen."  

Het lijkt alsof onze voorouders ons de boodschap 

mee hebben willen geven, zei Anneke "We ver-

wachten als vrijzinnigen veel van de mens: wijs-

heid, vrijheid, zelfstandigheid, onafhankelijk-

heid en moraliteit. En dat is waardevol. Maar 
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uiteindelijk zijn we afhankelijk van een bron die 

dieper is dan wij kunnen putten, en van het Licht 

dat groter is dan wij kunnen laten schijnen." 

Vleugels 

Zelf heeft Anneke het net zo gevoeld als onze 

vrijzinnige voorouders. "Ik voelde vaak ook dat 

het erop aan kwam, wat ik zei. Dat het niet te ge-

makkelijk kon zijn, maar houdbaar moest zijn in 

levens waarin pijn was, verdriet, rouw, en geluk-

kig vaak ook vreugde. Bij God is bescherming te-

gen de kwaadaardigheid in deze wereld. De vleu-

gels van de Eeuwige vouwen zich over de mensen 

die ten onder lijken te gaan aan het kwade." 

Onze vereniging wenste Anneke toe dat de naam 

op ons pand en de tekst op de lessenaar een blij-

vende inspiratie mogen zijn. "Als richtingwijzers 

naar wat onze diepste grond is", lichtte ze toe.  

"Een grond die ons aanzet tot vrij en kritisch 

denken, een grond die ons volop mens laat zijn, 

rechtop, en ons voorbij de wanhoop nieuw per-

spectief biedt. Ik wens jullie de geborgenheid en 

vrijheid toe in dat Licht, in liefde voor elkaar, en 

volop puttend uit de Bron."  

Ons koor Vrijzinnig Vocaal verleende met een 

uitgebreide bezetting medewerking aan de 

dienst. 

Opbouwende sfeer 

Anneke voelde zich vaak gedragen, gevoed door 

onze welwillendheid, positiviteit, en de opbou-

wende sfeer, zei ze na de dienst in haar dank-

woord. Ze dankte onder anderen het bestuur, Ri-

anne van Laar en Henk van Marle voor de mu-

ziek en de contactpersonen. Het was haar opge-

vallen "het is niet te geloven" dat in ons gebouw 

Levensbron geen goede Bijbel van deze tijd is te 

vinden. Daarom schonk ze de vereniging als af-

scheidscadeau "een keurige Bijbelvertaling van 

2021 van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenoot-

schap. In de hoop dat die veelvuldig gebruikt zal 

worden." 

Op zijn beurt dankte voorzitter Bram Carsouw 

haar. Hij prees Annekes verdiensten waarvan 

het resultaat is dat we weer een groeiende en 

bloeiende vereniging zijn met meer dan zeventig 

leden. Na afloop was er gelegenheid voor ieder-

een Anneke van der Velde persoonlijk de hand te 

schudden. 
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"Oude vorm van kerk zijn lijkt langzamerhand afgedaan" 

Voorganger Anneke van der Velde 

nu dominee in Zuidoost Drenthe 
In Erica verschenen twee regenbogen bo-

ven elkaar, vertelde ouderling van dienst 

Niels Feijen aan het begin van de intrede-

dienst van "onze" voorganger Anneke van 

der Velde in haar drie nieuwe gemeenten: 

Nieuw Amsterdam, Erica en Klazienaveen. 

Die regenbogen verschenen toen ouder-

ling Feijen het telefoontje kreeg dat de af-

vaardigingen van deze drie kerkelijke ge-

meenten en Anneke het eens waren ge-

worden over haar transfer naar Zuidoost 

Drenthe. Feijen zag er een teken in, zei hij. 

Voor Anneke van der Velde was haar intrede 

in de drie Zuidoost Drenthse "Kerken met 

Vaart" op 28 januari 2024 een thuiskomen. 

De "verbintenisdienst" vond plaats in de 

Noorderkerk in Nieuw Amsterdam, inmid-

dels een rijksmonument. Op een binnen-

muur van de kerk is een enorme regenboog 

geschilderd, voorzien van een Alpha- en een 

Omegateken. In deze kerk is zij gedoopt en 

hebben haar ouders en grootouders belijde-

nis van hun geloof afgelegd. Ze heeft in 

Nieuw Amsterdam haar jeugd doorgebracht. 

Emoties 

Classicaal predikant ds. Heleen Maat leidde 

de liturgie en zegende haar nieuwe collega 

door handoplegging, samen met de voorzit-

ters van de drie kerkenraden. "Hier sta ik 

dan",  begon Anneke van der Velde, die na de 

zegen de dienst overnam. Met vochtige ogen 

zei ze dat ze zich vooraf zorgen had gemaakt 

over of ze haar emoties tijdens haar intrede 

wel onder controle zou kunnen houden. 

"Maar u mag het zien", zei ze. 

Het kinderkoor "Kinderen van het Licht" 

uit Erica onder leiding van Sandra Beuker 

zong verschillende liederen en liedjes tij-

dens de verbintenisdienst. Met onder haar 

gehoor meer dan tien belangstellende Vrij-

zinnigen die voor haar intrede speciaal uit 

Kampen en de Noordoostpolder waren ge-

komen, preekte ds. Anneke van der Velde 

uit Hebreeën 11: 4 - 12, over de Bijbelse ge-

loofshelden Abel, Noach, Abraham, Sara, 

Jakob, Mozes, Rachab, Gideon, Samuel, Da-

vid en Salomo, mensen die het geloof heb-

ben verder gedragen. 

Voortgestuwd 

"Geen van hen kleurde binnen de lijntjes", 

zei ze. "We mogen op de schouders staan 

van de mensen die ons zijn voorgegaan. (...) 



                                                         In de Marge, maart 2024 

10 
 

We worden door hen niet vastgehouden en 

verleid om terug te kijken: we worden door 

hen voortgestuwd. Voortgedreven in onze 

reis van geloven. (...) Dan is het vaak nodig 

weg te trekken uit de oude zekerheden, uit 

de cocon van waarheden en veiligheden. 

(...) En dat is nodig, in dit scharnierpunt in 

de tijd, waarin de oude vorm van kerk zijn 

langzamerhand lijkt afgedaan."  

"Aan ons de opdracht om opnieuw te door-

denken en ontvankelijk te zijn voor wat 

kerk-zijn in deze tijd vraagt', concludeerde 

ds. Anneke van der Velde. "En dat kan wel 

eens iets heel anders zijn dan dat wat we 

overgeleverd hebben gekregen. (...) Er is 

een levensgeheim dat lichter, troostrijker, 

perspectiefrijker is dan de wanhoop en 

moedeloosheid van alledag. Het vraagt in 

deze soms harde tijd moed en durf die weg 

te omarmen. Veel 

meer moed dan 

maar mee te gaan 

in de rauwheid, de 

wanhoop, en het 

cynisme." 

Groot hart 

Ds. Anneke van der 

Velde is predikant 

geworden in drie 

kerken waar nog 

veel jonge gezin-

nen komen. Zo veel 

dat er een ruim be-

zochte kinderne-

vendienst en een 

oppasdienst werd 

gehouden. Tijdens 

deze nevendienst 

hebben de kinderen een aantal hartvor-

mige kartonnen gekleurd en er een wens 

op geschreven. Aan elkaar geplakt vorm-

den deze harten één groot hart, dat ze aan 

de nieuwe dominee bij hun terugkomst in 

de kerkzaal aanboden. "Zo veel kinderen 

zullen wij in Kampen wel nooit meer bij-

een krijgen", stelde één van de Vrijzinni-

gen vast. 

Na de dienst konden alle aanwezigen de 

nieuwe dominee gelukwensen. In de Noor-

derkerk waren verschillende ouderen van 

wie de kinderen en Anneke tijdens hun 

jeugd hadden gespeeld. "Toen speelde ze bij 

ons op de boerderij, nu is ze onze dominee", 

zei een oudere dame die het kennelijk ver-

bazingwekkend vond. 

Voordat de aanwezigen huiswaarts keerden 

was er voor iedereen koffie, thee of fris "met 

wat erbij". 

Wie de Dienst van Verbintenis wil terug-

zien, kan die vinden op www.kerkom-

roep.nl/#kerken/21287 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/#kerken/21287
http://www.kerkomroep.nl/#kerken/21287
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 DE LAATSTE…. 

Dit wordt dan mijn laat-

ste column voor ‘In de 

Marge’. Na ruim acht 

jaar zal ik mijn werk-

zaamheden als voorgan-

ger van de Vereniging 

van Vrijzinnigen beëin-

digen. Dat doe ik met 

pijn in het hart. Ik ben 

dankbaar dat ik zoveel 

jaren heb mogen werken 

in deze kring. Dat heeft 

natuurlijk vooral te ma-

ken met het contact met 

mensen. De band die ik heb mogen opbou-

wen met velen, het samen oplopen in moei-

lijke en vreugdevolle tijden, het spreken 

over ‘geloof’ en alles wat daarmee samen-

hangt. Het was mooi en het was goed, wat 

mij betreft. Ik ben er als mens rijker door ge-

worden, en alle contacten en gesprekken 

hebben mij gescherpt in mijn geloof en mijn 

kijk op het leven. Vaak voelde ik een op-

rechte betrokkenheid op mij als mens en 

mijn rol in de Vereniging. Dat was ontroe-

rend.  

Kortom, ik wil jullie allemaal bedanken voor 

wat jullie voor mij hebben betekend.  

In Prediker 3: 1 lezen we ‘Voor alles wat er 

gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat 

er is is onder de hemel…’ Het is nu de tijd 

om afscheid te nemen en iets nieuws te be-

ginnen in mijn werkzame leven. Ik heb 

enorm veel zin om in de ‘Kerken met Vaart’ 

mijn werk uit te oefenen. Het is de streek 

waar ik ben geboren en waar ik een extra 

band mee voel. Maar dat neemt niet weg, dat 

ik het moeilijk vind om afscheid te nemen 

van Kampen. De Vereniging van Vrijzinni-

gen is mij aan het hart gebakken, en heeft 

veel betekend in mijn (geloofs) ontwikkeling 

en vorming als mens. Nogmaals dank daar-

voor! 

Ik wil afsluiten met een mooi gedicht van 

Shel Silverstein: 

 

‘Er was een deur 

En ik liep er doorheen 

Daarachter wachtte avontuur 

En de weg die ik moest gaan 

Het was niet makkelijk om te vertrekken 

Maar ik wist dat het tijd was 

Dus ik glimlachte, zwaaide 

En zei tot ziens met een traan 

Maar ik wist dat, hoe ver ik ook zou gaan 

Ik zou altijd een deel van hen blijven 

In mijn hart, in mijn ziel 

In elke glimlach, elke traan. 

We hebben het vaak gezongen, en nu voor 

de laatste column deze woorden:  

‘Ga met God, Vaya con Dios, en à Dieu!’ 

 

                                  Anneke van der Velde 
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Henk van Marle erelid VvV na 45 jaar organist 

"Ik speel op mijn gevoel, leuk  

dat mensen dat waarderen" 
Vijfenveertig jaar mocht organist Henk van 

Marle geen lid worden van onze vereniging. Nu 

is hij erelid. Destijds heeft een bestuur beslo-

ten dat mensen die betaalde werkzaamheden 

voor de vereniging verrichten, geen lid konden 

worden. Het huidige bestuur denkt daar - na 

Van Marles 45 jaar trouwe dienst - heel anders 

over. 

De organist, 

later ook 

koster, 

kwam vrij-

dagmiddag 

26 januari 

voor het 

eerst na de 

jaarwisse-

ling om te 

repeteren 

met het 

koor. Er 

stonden 

rond half 

twee nog 

veel fietsen 

op de stoep 

van de Le-

vensbron, vond hij. Hij dacht dat Soep & Ont-

moet nog niet was afgelopen en besloot "dus" bo-

ven in de bestuurskamer te wachten. Totdat Ri-

anne van Laar hem kwam ophalen en hij werd 

toegezongen. Rianne had op Lenny Kuhrs "De 

troubadour" een tekst voor Henk geschreven dat 

alle aanwezigen uit volle borst meezongen. 

Hartstikke mooi  

Na dat lied sprak voorzitter Bram Carsouw die 

hem meedeelde dat hij geen gewoon lid, maar di-

rect erelid zou worden. Voorganger Anneke van 

der Velde had bloemen voor hem meegenomen. 

"Ik vind het prachtig", reageert hij. "Ik vind het 

hartstikke mooi dat ik op deze manier 

gewaardeerd word. Het is niet zomaar wat. Maar 

als ik geen erelid was geworden, was ik gewoon 

bij de vereniging gebleven hoor. Ik ga zeker 

voortaan naar de ledenvergaderingen. Het leuke 

van de Vrijzinnigen vind ik: je mag, maar je moet 

niks." 

Prachtig instrument 

Vanaf zijn achtste jaar kreeg Henk van Marle or-

gelles, net als zijn drie broers. "De jongens moch-

ten op orgelles, de meisjes op naailes." Eenmaal 

twaalf jaar oud wilde hij liever piano leren spe-

len. "Op het harmonium speelde ik toen al "Die 

schöne blaue Donau", vertelt hij. "Ik wilde verder 

met piano. Dat vond ik een prachtig instrument, 

maar mijn moeder vond het een werelds instru-

ment", vertelt Henk. "Zij wilde het liefst psalmen 

en een klein aantal gezangen. Johan de Heer was 

eigenlijk al niet goed genoeg. Ik ben toen gestopt 

met orgelles. Achteraf was dat een beetje dom. Ik 

was toen als pubertje bijna zo ver dat ik bij mijn 

orgelleraar met mijn voeten bij de pedalen kon. 

Een piano kwam er niet. Mijn vader was gema-

tigder dan mijn moeder." 

Oproep 

Henk en Janneke van Marle zijn op een donder-

dag getrouwd en twee dagen later op zaterdag 

stond er een piano in hun huis. "Toen ben ik ook 

direct op pianoles gegaan. Op de muziekschool 

stond een oproep van de vereniging van Vrijzin-

nigen die een organist zocht voor de diensten. Ik 

werd per 1 januari 1979 aangenomen en ben toen 

weer op orgelles gegaan, want je moest ook met 

de pedalen werken. Dat ging prima." 

Henk is van kruin tot teen een muziekmens. Na 

een paar jaar bij een bank als boekhouder ging 

hij bij een muziekwinkel in de Oudestraat wer-

ken. Hij werd er verkoper en administrateur. 

"Orgels gingen als broodjes bij de bakker." Toen 

die zaak tijdens de economische crisis van begin 

jaren tachtig ophield te bestaan is hij kort 
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zonder baan geweest. Hij hield zijn orgelklasje, 

speelde op feestjes en reed kinderen voor een 

taxibedrijf tot hij als verkoper in dienst kwam bij 

de muziekwinkel in Wezep. Daar heeft hij tot 

zijn pensioen gewerkt. 

Muziekkamer 

Thuis heeft hij zijn eigen muziekkamer. "Ik speel 

iedere dag. Daar staan verschillende orgels en 

een piano. Als er niks op tv is, dan vlieg ik 's 

avonds naar mijn kamer." Op de piano na zijn 

alle instrumenten elektronisch. Hij speelt 

daarop met een koptelefoon op het hoofd, zodat 

de buren er geen last van hebben. Behalve Vrij-

zinnig Vocaal begeleidt hij ook een mannenkoor 

in IJsselmuiden "een leuk gezelligheidskoor" en 

van de tennis hebben we een groepje. Dat is ook 

heel leuk. Muziek is een stuk van mijn leven. Ik 

speel op mijn gevoel en ik vind het leuk dat men-

sen dat waarderen." 

Henk van Marle slaat geen dienst over. Als er een 

zondag geen dienst is, gaan hij en zijn vrouw een 

dag of acht, soms tien op vakantie. Voorheen op 

eigen gelegenheid, de laatste jaren nemen ze 

deel aan gezelschapsreizen met de bus. 

Indrukwekkend 

Vijf jaar geleden toen Henk 40 jaar organist was, 

zijn hij en zijn gezin thuis opgehaald met een 

limousine. Via Kamperveen zijn ze naar de Le-

vensbron gereden, waar de toenmalige burge-

meester Bort Koelewijn een "preek van de leek" 

hield. "Hij had ook nog een toespraakje voor mij," 

vertelt hij. "Hartstikke leuk. Mijn dochter hield 

nog een toespraakje. Zij was wel met mij meege-

weest naar de Lutherse kerk, waar ik ook 

speelde. Dat vond ze altijd heel indrukwekkend." 

"Het is natuurlijk heel leuk dat er nog weer aan 

gedacht werd", zegt hij nuchter, maar met duide-

lijk plezier. "Natuurlijk, dat doet je wel wat, maar 

emotioneel word ik er niet van. Dat ik het zo lang 

mocht volhouden is natuurlijk prachtig. Bij een 

andere kerk hier in Kampen moest een hele 

goeie organist stoppen omdat hij gepensioneerd 

was. Dat snap ik dan niet." 

Net een huiskamer  

Hij kan zich niet voorstellen dat de dag komt dat 

hij het spelen tijdens onze diensten zat is. "Dat 

komt gewoon omdat ik me daar hartstikke thuis 

voel, al vanaf het begin. De Levensbron is net een 

huiskamer voor mij. Ik vind het hartstikke leuk 

daar. Ik heb er in het verleden ook wel eens met 

tien man gezeten, maar zoals het nu is.... Het is 

toch ook hartstikke mooi? De sfeer onder de 

mensen, de complimenten, je merkt dat je hen er 

een plezier mee doet. Dat vind ik het mooie. Ik 

hoef geen grote concerten te geven. Daar heb ik 

het talent niet voor." 

Bram Carsouw zei 

tijdens zijn toe-

spraak te hopen dat 

Henk nog vijf jaar 

organist wil blijven. 

Zelf hoopt de 76-ja-

rige het veel langer 

vol te houden. "Zo-

lang de vingertjes 

het nog doen, blijf ik 

doorgaan tot het niet 

meer kan. En na-

tuurlijk zolang de 

vereniging het nog 

goed vindt. Ik voel 

me nog prima." 
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In memoriam: Pieter Bosman; Kampen, 27 februari 1949 - IJsselmuiden, 11 januari 2024 

‘Liefde is onsterfelijk 

zij maakt een groots gebaar 

in eeuwige herinnering 

houdt zij ons bij elkaar’ 

Deze woorden staan boven het bericht van over-

lijden van Pieter Bosman. Hij was de echtgenoot 

van Herma Bosman, vader van Hestia en Jan-

Marten, schoonvader van Pim en Janneke, en opa 

van Nina, Noor, Fiene en Jule.  

Piet Bosman heeft een rijk en gevuld leven ge-

leefd. Toen ik hem vroeg wat hij de mooiste tijd 

uit zijn leven vond, zei hij: ‘Ik vond alles mooi’. 

Dankbaar keek hij terug, en hij was graag nog 

wat langer bij zijn geliefden gebleven. In het-

zelfde laatste gesprek vroeg ik hem naar een Bij-

beltekst die hij mooi vond. Hij kwam toen met 

het gezegde: ‘De mens wikt, maar God beschikt’. 

Deze tekst is gestoeld op wat er in Spreuken 6 : 9 

staat: ‘Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer be-

paalt de richting die hij gaat’. Het deed mij den-

ken aan zijn liefde voor het zeilen. Het zeilen dat 

het gezin in de weekends bijeen bracht, hoe druk 

het leven ook was. We hijsen onze zeilen, plan-

nen onze route en proberen de koers van ons ei-

gen bootje te bepalen. Je kunt als mens zorgen 

dat je boot goed in orde is, dat je een reisplan 

hebt gemaakt en dat je rekening hebt gehouden 

met alle factoren die van invloed zijn, maar uit-

eindelijk moet de windkracht, moet het water, 

de natuur het doen.  

 

Piet noemde deze kracht die ons kennen en onze 

invloed te boven gaat, God. Hij wist zich gedra-

gen, gedreven en aangespoord door een kracht 

die zijn denken te boven ging.  

 

Op 19 januari is er in Kranenburg, Zwolle, af-

scheid van hem genomen. 

 

 

In memoriam: Dick Siefers; Kampen, 13 november 1937 - Zwolle, 31 januari 2024 

‘Verdriet is de pijn van de Liefde’ 

Dit staat boven het bericht van overlijden van 

Dick Siefers. Hij was de echtgenoot van Willy 

Siefers-Nissink. Ik heb Dick in de laatste jaren 

van zijn leven leren kennen. Een man, die na een 

werkzaam leven, zich met grote liefde wijdde 

aan de mantelzorg voor zijn vrouw. Omdat Willy 

ernstige reuma heeft, is zij in veel afhankelijk 

van anderen. Dit is extra schrijnend, omdat zij 

met haar creatieve talent prachtige dingen heeft 

gemaakt. Ook de afbeelding op de rouwkaart is 

van haar hand. Een poort, met blauwe regen en 

kleurige bloemen eromheen. De laatste jaren 

maakte Dick met zijn handen wat Willy in haar 

hoofd bedacht. Een vriendelijke, zorgzame man. 

Dick en Willy waren hecht met elkaar en waren 

dankbaar voor de grote liefde die er tussen hen 

was. Het is voor Willy nu moeilijk om alleen ver-

der te gaan. Ze heeft Dick los moeten laten; de 

man met wie ze zoveel jaren het leven in liefde 

heeft gedeeld. 

Het afscheid van Dick heeft in besloten kring 

plaatsgevonden.  
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Van alle markten thuis 
Eén van de belangrijkste afdelingen van het Nyabondo Revalidatie Centrum is de work-

shop. In de wijde omgeving tot Nairobi aan toe weten mensen met een lichamelijke be-

perking de workshop te vinden. Van aangepaste schoenen tot protheses, van rolstoelen 

tot krukken en van looprekjes tot beugels, alles wordt met de hand op maat gemaakt. Dit 

jaar heb ik de gift van de Levensbron bestemd om de voorraad materialen daar aan te 

vullen. 

Het meest indrukwekkende in de afgelopen we-

ken was de prothese voor Dina, een 28 jarige 

vrouw. Zij werd hier in het coronajaar opgeno-

men. Door een ontsteking waarbij de huid als het 

ware geknapt was, lag haar linkerbeen helemaal 

open. Door plastische chirurgie en intensieve be-

handelingen heeft men geprobeerd haar been te 

redden. Tevergeefs! 

In Kenia geen Buurtzorg die je wonden dagelijks 

komt verbinden. Al die tijd verbleef ze hier. Vo-

rig jaar juni is haar onderbeen uiteindelijk ge-

amputeerd. Haar verhaal is te lezen op mijn 

blog henniefortuna.waarbenjij.nu in het verslag 

“Dina, kapster, mandjesmaakster en mantelzor-

ger”. Het hele proces van mal tot prothese was, 

door regelmatig een kijkje in de 

workshop te nemen, heel mooi te 

volgen. Voor Dina was het een fees-

telijk moment om weer op twee be-

nen te kunnen staan. Inmiddels kan 

ze zonder krukken lopen en begin 

mei gaat ze (na vier jaar) terug naar 

haar familie. 

Een jongetje kreeg wel een heel 

vreemde prothese, in het bovenste 

gedeelte rust zijn onvolgroeide 

beentje met voet, daaronder zit de 

eigenlijke prothese. De vorige vol-

deed niet meer, maar nu huppelt hij 

er vrolijk mee weg. Deze kinderen 

met een lichamelijke beperking ko-

men hier jaarlijks en zijn kind aan 

huis. Beugels, krukken en protheses 

moeten, zolang zij in de groei zijn, 

iedere keer opnieuw aangepast wor-

den. 

Dat geldt ook voor de stoeltjes van 

de kinderen met een meervoudige 

beperking, die hier worden opge-

vangen. Zij zitten de hele dag en 

hebben een op maat gemaakt stoel-

tje nodig dat bovendien tegen een 

stootje kan en niet om kukelt. Hier-

voor is onder andere de voorraad 

ijzerwaren aangevuld. Voor 'rollators' en rolstoe-

len werden een poosje geleden al wat wieltjes 

aangeschaft. Wanneer de groothandel in Kisumu 

een nieuwe voorraad heeft, kunnen we, dankzij 

het mooie initiatief om de collecte van Anneke's 

afscheidsdienst voor dit werk te besteden, de 

voorraad nog wat verder aanvullen. Mede na-

mens Zr. Ludovena en het workshopteam, onze 

hartelijke dank! 

Voor twee volwassen werknemers die polio heb-

ben gehad en hun benen in de beugels hebben, 

zijn zelf gefabriceerde karretjes gemaakt waar-

mee ze zich over het terrein kunnen verplaatsen. 

Lopen met krukken lukt ze ook, maar dat is voor 

lange afstanden erg vermoeiend. Zo'n karretje is 

een enorme uitkomst voor ze. 

http://henniefortuna.waarbenjij.nu/
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Van de zes vellen echt leer die we in Sondu kon-

den kopen, worden de kussens van de rolstoelen 

opnieuw bekleed, evenals hand- en okselkruk-

ken als de bekleding ervan versleten raakte. Het 

is iedere dag een komen en een gaan van mensen 

en dat zonder afspraak. Hulp nodig? Altijd zijn 

er mensen aanwezig om je rolstoel, beugel of 

schoen te repareren. 

Duurt het maken of repareren van een hulpmid-

del langer, dan is er altijd iets te eten en staat er 

altijd wel ergens een bed. Deze flexibele en gast-

vrije houding kom je overal tegen. Elkaar helpen 

en niet moeilijk doen, wie weet heb jij een paar 

maanden of een jaar later zelf hard hulp nodig 

van anderen. Dan wil je ook graag geholpen wor-

den. In al die vijftien jaar heb ik veel meege-

maakt hier, maar wat meer is, ook veel van on-

schatbare waarde geleerd. Begin april zal ik af-

scheid nemen van alle kinderen en de mensen 

waarmee ik lief en soms ook leed heb mogen de-

len. Het zal de komende jaren als een groot ge-

mis worden ervaren, maar de rijke ervaring van 

vijftien jaar Nyabondo Revalidatie Centrum 

draag ik voor altijd mee in mijn hart! 

Nog een beter beeld krijgen van dit centrum? Be-

kijk dan eens de filmpjes op Stichting Bondo Kids 

Zwolle. 

Vanuit Kenia een warme groet,  

                                                         Hennie Berends 

 

 

 

Zwaan Bos - van der Veen: Vrijzinnig is voor mij.... 

"De vrijheid om onder één kerkdak je eigen mening te hebben over geloof en verhalen. 

Dat het niet is gebonden aan dogma's en wat anderen allemaal hebben bedacht, want die 

anderen ben ik niet. Ik vind dat je ruim moet kunnen denken. Dat je alles, de Bijbelse ge-

schiedenis of maatschappelijke ontwikkelingen, zo moet kunnen interpreteren dat het 

bij jou past.  

“In onze vorige kerk kwamen we steeds 

minder. Op een zondag kwamen we de kerk 

uit en mijn man zei: Zwaan, hier ga ik nooit 

meer naartoe. Dankzij boeken zoals die van 

Cees den Heijer zaten we al in de denkrich-

ting dat het allemaal wel eens heel anders 

zou kunnen zijn gegaan dan voor wie het in 

die tijd is opgeschreven. De schrijvers van de 

Bijbelboeken hebben dat op hun manier zo 

goed mogelijk gedaan voor de mensen voor 

wie het is opgeschreven. Daar ben ik van 

overtuigd. Toen was het belangrijk bepaalde 

accenten te leggen. Maar de tijden zijn zo 

veranderd dat je er ook wel anders over mag 

denken. We mogen respect hebben voor an-

dere culturen, voor hun beleving en hun eer-

bied voor het hogere. Dat hebben mijn man 

en ik op onze reizen naar Indonesië en Thai-

land ingezien. 

 

Voor iedereen heeft vrijzinnig een andere inhoud. Ook voor de leden van onze ver-

eniging. In de Marge begint een rubriek waarin leden vertellen over hun interpreta-

tie van het begrip vrijzinnig. 
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“Zodra ik de druk voel te moeten denken 

zoals degene die ik ontmoet, dan houd ik 

mijn mond. Bij de Vereniging van Vrijzinni-

gen ervaar ik zo'n druk helemaal niet. Dat is 

zo bevrijdend. Ik ervaar de VvV als heel 

open en respectvol naar elkaar toe. Ieder 

heeft de ruimte om zelf te denken hoe hij 

een tekst, een lied of het samenzijn inter-

preteert. Vaak zijn de liederen in de dienst 

heel mooi uitgezocht. Zelf ben ik een fan 

van Huub Oosterhuis. Zijn liederen vind ik 

heel godsdienstig en ook heel echt.  

“De sfeer binnen de vereniging is goed. Mis-

schien komt dat doordat het om een kleine 

hoeveelheid mensen gaat. Ik vind het gezel-

lig om er mensen te ontmoeten. Ik kwam 

voor het eerst in de Levensbron toen Wou-

ter Berns daar een lezing gaf. Ik heb les van 

hem gehad. Ik kwam daar Piety van den 

Berg tegen. Zij zei: ik ga hier nooit meer 

weg. Ik ben toen op een zondag naar een 

dienst geweest en ik dacht: wat een verade-

ming!  

 

“In mijn vorige kerk voelde ik me ingepakt. 

We voelden ons daar niet meer thuis. Hier is 

dat totaal anders. De hoofdgedachte is dat er 

respect is voor elkaar, hoe verschillend je 

ook bent. Voorganger Anneke van der Velde 

had een totaal andere benadering dan de 

strakke dominee op de preekstoel die ik ge-

wend was. Anneke speelde geen 

voorgeschreven rol, het was echt. Haar uit-

leg is verrassend. 

“Als je me vraagt wat er beter zou kunnen, 

dan denk ik: eigenlijk is het wel goed zo... Ik 

ben heel blij met hoe het gaat. Als er op een 

zondag geen dienst is, dan mis ik de samen-

komst. Van mij mogen er - want Anneke 

heeft niet meer preekbeurten - wel vaker 

voorgangers van buiten komen." 

 

 

 

  

 

  

 

"Het enige dat nodig is om het 

kwaad te laten overwinnen, is 

goede mensen die niks doen" 

 

Aleksej Navalny 
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Rianne Laarman vindt het fijn met mensen muziek te delen 

"Het persoonlijke vind ik belangrijker 

dan het muzikaal hoogstaande" 
Naast alle narigheid heeft de Coronapandemie 

onze Vereniging van Vrijzinnigen ook iets 

goeds opgeleverd: het koor Vrijzinnig Vocaal. 

Tot voor kort aangeduid als "het koortje" is het 

inmiddels een koor met een naam. Zelfs de 

muzikale leek kan horen dat de prestaties van 

Vrijzinnig Vocaal flink omhoog zijn gegaan. 

"Het gaat niet om de prestaties, het gaat erom 

fijn met elkaar te zingen", zegt dirigente Ri-

anne Laarman.  

Vrijzinnig Vocaal is uit nood geboren. Tijdens de 

pandemie konden de leden niet naar de diensten 

komen. Ze konden een dienst thuis rechtstreeks 

volgen via de livestream. Daarbij waren in de Le-

vensbron mensen nodig die bereid waren te ko-

men zingen. Ze begonnen met vier mensen: 

voorzitter Bram Carsouw, penningmeester Henk 

Pippel, Fintje van der Scheer en Rianne Laar-

man. Later kwamen er meer zangers bij. "Ik heb 

in Coronatijd ook wel eens alleen voor de 

livestreamcamera staan zingen", vertelt Rianne. 

"Heel mijn leven heb ik 

gezongen." 

Oeps 

Bij de start van het 

koor was Rianne geen 

lid van onze vereni-

ging. Ingrid van den 

Berg vroeg haar te ko-

men zingen en ze is ge-

bleven. Een leuke bij-

komstigheid vond zij 

de ruimte die ze kreeg 

om ook gast-muzikan-

ten uit te nodigen. Ze 

regelde onder anderen 

professionele muzikan-

ten: van een violiste tot 

- afgelopen Kerst - Ton 

Kerkhof, die zij een 

steengoede gitarist 

vindt. "Fijn wanneer we 

er met z’n allen een mooi muzikaal geheel van 

maken", zegt ze. "Dat leiding geven is iets wat 

vrij organisch ontstond. Zo'n anderhalf jaar gele-

den stond voor het eerst op de liturgie: 'onder lei-

ding van Rianne Laarman'. Toen dacht ik: Oeps, 

nu moet het echt gebeuren. Maar ach, mijn broer 

is ook dirigent geweest." 

Ze vond het zingen bij de Vereniging van Vrij-

zinnigen heel leuk, maar dat vond ze ook van de 

mensen. "Ze zijn heel open en spontaan', zegt Ri-

anne. "Met wie je ook praat, je kunt altijd een fijn 

gesprek hebben. In het koor bouwden we iets op 

en ik vond het fijn daarbij betrokken te zijn. Ik 

vind het fijn om met mensen muziek te delen." 

Geen verplichting 

Vrijzinnig Vocaal oefent eens per twee weken op 

vrijdagmiddag in de Levensbron. Voor de aan-

vang van de dienst repeteert het koor de liederen 

die tijdens de dienst worden gezongen. Een ver-

plichting om te komen, is er niet. "De ene zondag 

ondersteunen het zingen we met drie of vier 
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leden, bij hoogtijdagen zijn we met z'n elven, in-

clusief gitarist, organist en violist", zegt ze. 

Dankzij het koor heeft Rianne mooie liederen in 

het liedboek leren kennen. "Lied 1002 bijvoor-

beeld. Het tv-programma "Petrus in het land" 

van KRO-NCRV maakte me daarop attent. Bij dat 

programma is een digitale nieuwsbrief waarin 

ook achtergronden van de liedjes staan. Zo kom 

ik op ideeën." 

Voor de fun 

Het repertoire van Vrijzinnig Vocaal is groter 

dan wat in de dienst wordt gezongen. "Ik moet 

soms wel eens bij de voorgangers liedjes aandra-

gen", verklapt ze. "Soms passen ze in de liturgie. 

We zingen bijvoorbeeld een lied over de sneeuw. 

Het zou leuk zijn geweest als we dat in de dienst 

hadden kunnen zingen, zeker toen er buiten 

sneeuw lag. Maar we zingen dus ook gewoon 

voor de fun. En als er een keer een feestje is, vind 

ik het leuk om een tekst te schrijven op een lied 

en dat voor het feest aan te dragen." 

Kast vol 

Met oude teksten kan Rianne Laarman niet zo 

goed uit de voeten. "Wel met oude kerstliedjes. 

Moderne liedjes die een mooie tekst hebben, 

daar geniet ik vooral van. Mijn kast zit vol lied-

jes. Ik gooi vaak dingen weg, maar van muziek 

nauwelijks iets. Als bezoekers van de diensten 

eens een lied willen horen, kunnen ze dat door-

geven via mijn mailadres post@riannelaar-

man.nl. Ik vind het trouwens ook mooi dat in de 

dienst muziek van YouTube wordt gebruikt. Daar 

zijn heel veel mooie liedjes te vinden. Als andere 

muzikanten meedoen in de dienst vind ik dat 

ook leuk. Wie zich daarvoor wil melden, kan dat 

ook mailen." 

Iedereen kan zingen 

Rianne Laarman heeft geen plan waar ze kwali-

tatief met Vrijzinnig Vocaal naartoe wil. "Ik vind 

het leuk om meerstemmig te zingen. Dat lukt al 

op hoogtij-momenten. Daarnaast vind ik het fijn 

dat mensen zich gezien voelen. Het persoonlijke 

vind ik belangrijker dan het muzikaal hoog-

staande. Als ik het plezier in zingen in stand kan 

houden en de verbinding tussen mensen goed 

kan houden, dan is dat eerder mijn doelstelling. 

Het koor heeft de functie 'even een babbeltje ma-

ken en dan gezellig zingen'. Ik vind het leuk om 

mensen in hun kracht te zetten. Ik hoor wel eens 

mensen zeggen dat ze niet kunnen zingen. Maar 

iedereen kan zingen. Je kunt hoe dan ook klank 

maken. Dat zit volgens mij diep in ons mensen. 

Ik vind het mooi om juist dat plezier naar boven 

te brengen in mensen." 
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Lente is een gedicht van Pim Beukenkamp 


